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329  Leren leven met terreur?
Tom SAUER
Moeten we leren leven met de angst voor terroristische aanslagen? Dit essay tracht het
fenomeen ‘terrorisme’ te beschrijven en het relatief hoge onveiligheidsgevoel op dit viak
in ons land te kaderen. Verder wordt dieper ingegaan op de beweegredenen van hen
die Belgié verlaten om in Syrié te gaan strijden en waarvan sommigen terugkomen om
aanslagen te plegen in onze contreien. Tot slot reikt de auteur enkele aanbevelingen voor
beleidsmakers aan op basis van de eerder geschetste analyse.

341 FORUM

341  Van eetclub tot wereldwijde mensenrechtenorganisatie
JOKE vAN LEEUWEN EN IDES DEBRUYNE

345 PODIUM

345  Van Morgenland naar Avondland o~ 1
Zuher Aljobory

ANNEMARIE ESTOR

351 Stripverhalen uit Kaapstad
Gesprek met André en Nathan Trantraal
ANNEMARIE VAN NIEKERK

356  [Rarritu’s The Revenant
Zijn we allemaal wilden?
Ivo DE Kock

363  Literatuur, filosofie, leven
Lupo ABICHT

369 BOEKEN

B. van 't Veld, Exodus, deel 2 - Nestorkronick. De oudste geschiedenis van het Kicvse Rijk -
Benjamin Kaplan, Cunegondes ontvoering. Een geschiedenis van religieuze strijd in de tijd
van de Verlichting - Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift, jaargang 14 nr. 4 - Thomas
Verbogt, Als de winter voorbij is - Hans Groenewegen, De lezer van poézie en mystick -
Joanna De Vos, ‘De man die het kruis draagt’ in de Onze-Licve-Vrouwekathedraal van
Antwerpen - Augustinus Hollaardt, Hoogtepunten uit de gregoriaanse traditie. Een litur-
gisch en historisch perspectief - Anton Vernooij, Maar één ging er zingen. Een muzikale
biografic van Floris van der Putt.



